
Na de zomer
Na een heerlijke
zomervakantie in de Franse
bergen en na een tijd van rust

en bezinning
zijn wij begin
september
weer gestart
met de
activiteiten.
Wij zijn
dankbaar
dat wemet
Heerlijkvrij
mogen
uitstappen

om de bruid van Jezus op te
richten, toe te rusten en aan te
moedigen.
Dit kan niet zonder Zijn Geest.
Bij ons thuis in de
gesprekskamer en op plekken
waar wij mogen dienen
vertellen we over de geweldige
Helper die wij hebben
ontvangen en waar wij mee
mogen samenwerken, de
Heilige Geest.

Bediening
Demeeste tijd besteed ik (Piet)
aan het spreken en bidden met
mensen die vastlopen in hun
leven. Dit uit zich in bv
burnout, spanning, angsten,
eenzaamheid etc. Wij krijgen
veel echtparen op bezoek voor
herstel van de onderlinge
verbinding. Wij gaan op zoek
naar de wortel van het
probleem. Deze wortel heeft
een wortelkanaalbehandeling
nodig door Jezus. Waar Hij
verschijnt wordt alles nieuw!
Prachtig om te zien wat Jezus
doet in levens!
Laatst ontving een bezoeker
gewoon tijdens het gesprek
“spontaan” genezing van zijn
arm en schouder die op slot
zaten. Dank U Jezus!

Koninkrijk van de hemel
In november werd mij(Piet) gevraagd om op de Revival
Bijbelschool les te geven over het koninkrijk van de hemel.
Dit onderwerp is de kernboodschap van Jezus.
Na zijn doop, woestijnervaring en ontmaskering van de
tegenstander begint Hij zijn bediening, en dan staat er in
de Bijbel:

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken
en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen.
In het Mattheus evangelie staat veel onderwijs over het
koninkrijk zoals bv in de gelijkenissen. Het koninkrijk van
de hemel is gelijk aan eenmosterdzaadje. etc.

De discipelen worden door Jezus voorbereid om Zijn werk
te doen en dan staat er:

Mattheüs 10:1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij
Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om
die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke
kwaal te genezen. 7. En als u op weg gaat, predik
dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
En is het niet opvallend dat Jezus na zijn opstanding uit de
dood zijn discipelen 40 dagen lang onderwijst over het
koninkrijk van de hemel. (Handelingen 1:3)
En daarna lees je in Handelingen het effect van het
wandelen op grond van dit onderwijs.

Jezusmaakt het Koninkrijk van de hemel op aarde
zichtbaar in woorden en daden! Dit is het Evangelie
(buitengewoon goed nieuws)!

En wat vraagt dit vanmij en jou?
Bekeren, wat betekent: veranderen van denken. Dit is
nodig omdat je met je oude manier van denken dit
bovennatuurlijke koninkrijk niet kan ontvangen.
Ontvangen? Ja dat koninkrijk wil in jou en door jou heen
werken. Zodat er koninkrijks woorden en daden uit je
vloeien als levend water.

Jezus zegt luister goed luister goed:

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie
in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen,
en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen
naar Mijn Vader.
De Geest van het koninkrijk (Romeinen 14:17) wil met jou
samenwerken!
Het werk van Heerlijkvrij heeft alleen effect door de Geest
van God.

Een quizvraag: Is het Gods koninkrijk er nu dan al of komt
het nog? Het antwoord vind je in jouw Bijbel.

Bijbelschool
Afgelopen september zijn we
weer gaan dienen op de Revival
Bijbelschool van I am. Om de
week leiden we opmaandag
samen de tijd van worship aan
het begin van de lessen en het
gebedsuur daarna. Piet geeft
regelmatig les.
De studenten op deze school
hebben ervoor gekozen om 2 of
4 dagen per week apart te
zetten om onderwijs te
ontvangen en ook actief te zijn
voor de Koning. Vorige maand is
er een groep studenten in Afrika
geweest om bij projecten te
helpen en te vertellen over de
goedheid van God.

Spreken trainen dienen
Het is heerlijk om te delen!
Zowel in kerkdiensten als op
studieavondenmogen wij op
een eigen wijze delen vanuit de
Bijbel. Daarnaast dienen wij
regelmatig op conferenties die
door anderen georganiseerd
worden.
Wij gaan daar waar wij onze
talenten kunnen toevoegen.

Overdrachtsavonden
Ook in september en oktober
hebben we weer 3
overdrachtsavonden
georganiseerd. Met een
prachtige groep hongerige
hulpverleners hebben we
stilgestaan bij het werken
“vanuit de hemel”. Jezus kwam
om te bevrijden en Hij doet dat
nog steeds.



Gebedsavonden

15 jaar geleden zijn wij begonnen om ons huis om de week
op dinsdag open te stellen voor gebedsavonden. We zijn
altijd weer benieuwd wie er binnen lopen en wat God gaat
doen. En, als je tot God nadert dan nadert Hij tot jou!
Op zaterdag 9 november hebben we een gebedsochtend van
4 uur gehouden. In het nieuwe jaar willen we opnieuw een
gebedsochtend organiseren. (zie website Heerlijkvrij)

7de Themadag Heerlijkvrij “wat denk je”
Op zaterdag 2 november 2024 organiseerden we in
Bodegraven weer een themadag over een boeiend
onderwerp: “Je denken”

Met een toegewijd team en veel
bezoekers hebben we een
heerlijke dag gehad in Gods
aanwezigheid.
Aan het eind van de middag
waren er verschillende
getuigenissen van doorbraken.
Lenneke van der Jagt kwam
spreken en getuigen over
doorbraken in denkpatronen.
Haar verhaal zorgde ervoor dat
ons middag programma er wat
anders uit kwam te zien en daar

houden we van!

Wandelwoord
In deze tijd van het jaar wordt er minder gewandeld. Zodra
de bankjes weer droog zijn gaat Marleen weer op pad om te
wandelen en af en toe even te zitten, luisteren en bidden.

Heerlijkvrij bij jou in je gemeente
Ik zet deze aanbieding de laatste tijd steeds in de
nieuwsbrief. Wij hebben in de laatste jaren veel geleerd over
het bereiken van doorbraken bij hulpzoekers.
Dit doen wij onder de leiding van de Heilige Geest en zien dat
JEZUS het antwoord is. Altijd weer, bij trauma verwerking,
vergeving en bevrijden van gevangenen is Jezus de ultieme
bron van herstel. Hij is daarvoor naar de aarde gekomen.

Lukas 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat
Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan
armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen
wie gebroken van hart zijn, 19. om aan gevangenen
vrijlating te prediken en aan blinden het
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in
vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de
Heere te prediken.

Mocht jij of jouw gemeente of team behoefte hebben aan
onderwijs of overdracht van ervaringen van Heerlijkvrij dan
vragen we je contact met ons op te nemen.

Gebed
Wat is het mooi om te horen dat jullie biddend om ons heen
staan. Dank jullie wel. Wij hebben jullie gebed nodig!
Voor het werk dat wij doenmaar ook voor ons gezin. Wij
bewegen daar waar gestreden wordt om bestemming,
leven en relaties. Wij zijn dankbaar dat God ons iedere dag
weer wijsheid en kracht geeft om ons werk op te pakken.
Wil je bidden voor bescherming, inzicht en wijsheid vanuit
Gods Vaderhart. Bid ook voor bescherming van onze
kinderen en kleinkinderen.

Bijdragen aan het werk van Heerlijkvrij
Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie financiële bijdragen
aan de Stichting Heerlijkvrij! Dankzij jullie vrijgevigheid
kunnen wij dit belangrijke werk voortzetten.
Als je iets wil ervaren van dit werk dan ben je uitgenodigd
om een themadag te bezoeken.

Tot slot
Geliefde familie, vrienden en bekenden,

Dank voor jullie liefde en
verbondenheid met ons en
het werk van Heerlijkvrij.

Gods rijke zegen en shalom!

Piet & Marleen Hildering

GEGEVENS STICHTING HEERLIJKVRIJ
Adres: Hof van Spreij 9, 2471 BB Zwammerdam Rekeningnummer: NL38 INGB 0004 8938 59
e-mail: info@heerlijkvrij.nl telefoon: 06-26100201 internet: www.heerlijkvrij.nl
Deze stichting maakt het werk van Heerlijkvrij mogelijk.
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